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Voor 2025 zijn de volgende series gekozen: 
 

Serie 01 Epifanie 

Serie 02 Geloofsbelijdenis(sen) 

Serie 03 Opgang en opgangspsalmen 

Serie 04 Marcusevangelie 

 Aswoensdag 

 Biddag voor gewas en arbeid 

 Palmpasen 

 Witte Donderdag 

 Goede Vrijdag 

 Stille Zaterdag 

 1e Paasdag 

Serie 05 Geld, goud en zilver 

Serie 06 Vriendschap 

 Hemelvaartsdag 

 1e Pinksterdag 

Serie 07 Abrahamverhalen Trinitatis 

Serie 08 Zomerperiode 

Serie 09 Schuld – verzoening, vergeving 

Serie 10 Brief van Jakobus 

 Reformatiezondag 

Serie 11 Eliaverhalen, Allerzielen 

 Dankdag voor gewas en arbeid 

 Eeuwigheidszondag 

Serie 12 Vrouwelijke voorlopers 

 Kerstavond 

 1e Kerstdag 
  

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt 

boekje over kunnen vinden. 
 

De voorgangers zijn: 

18–05 Just van Es 

25–05 Wike Spoelstra-Postmus 

29-05 Egbert Smit 

01-06 Caroline Lemmens 

08-06 Barbara de Beaufort 
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Toelichting op het themablok:  

 

Met veel verschillende beelden wordt in de bij-

belse traditie over God gesproken. Als een ko-

ning, een heer(ser), een vader. En dus ook als 

“vriend”.  Waarom, wat geeft dat te overwegen? 
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Zondag 18 mei 2025 
 

Voorganger: Just van Es 

Organist:  Kees Steketee 

Bloemen:  Martje Star 

 

  

Lezingen: Johannes 15: 9 - 17 

  

 

Toelichting: 

In deze dienst denken we na over de uitspraak van Jezus in het 

Johannesevangelie waarin hij zegt: 

“Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn 

meester doet; vrienden noem ik jullie , omdat ik alles wat ik van 

de Vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconale collecte:  

Stichting Vrienden van het Groen Gasthuis 

Het Groen Gasthuis in Warffum biedt professionele, kleinschalige 

en veilige 24-uurs zorg aan zestien bewoners met dementie en ge-

heugenproblemen. 

De Vriendenstichting ondersteunt het Groen Gasthuis bij zaken 

die niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden zoals 

de aanschaf van een tuinkas, het organiseren van concertjes en 

uitstapjes voor de bewoners.  
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Zondag 25 mei 2025 
 

Voorganger: Wike Spoelstra-Postmus 

Thema: ‘Een vriend is iemand waarbij je je  

 helemaal vrij voelt’ 

Organist:  Kees Steketee 

Bloemen:  Roely van Leeuwen 

 

Lezingen: nog niet bekend 

  

Toelichting: 

Deze tekst las ik in Appingedam op één van de bevrijdingsbor-

den. “Een vriend is iemand waarbij je je helemaal vrij voelt”. 

Maar hoe zit je als je helemaal vol zit met haatgevoelens?  

Gedreven door haat, eventueel vol met wraakgevoelens ben je 

dan vrij? 

Kan er dan ooit iets van vriendschap ontstaan? 

Vanmorgen willen we aan de hand van zowel teksten uit het eer-

ste als het tweede testament kijken of het mogelijk is dat we ge-

red kunnen worden van die haatgevoelens. 

Want dan ontstaat er ruimte tot ontmoeting, tot gesprek, eventu-

eel tot vriendschap. 
 

 

 

 

 

Diaconale collecte: Amref Health Africa: een nieuwe naam, 

dezelfde missie De toevoeging Flying Doctors is vervangen door 

Health Africa. Amref bereikt steeds meer mensen via de grond met 

goede basisgezondheidszorg voor iedereen. Schoon drinkwater, 

goede hygiëne en voorlichting geven zijn de speerpunten.  De or-

ganisatie focust zich nadrukkelijk ook op de gezondheid van Afri-

kaanse meisjes en jonge vrouwen. Want als zij gezond zijn en blij-

ven, kunnen ze zelfstandig bouwen aan een betere toekomst voor 

zichzelf en hun families.    
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Donderdag 29 mei 2025 
  

Voorganger: Egbert Smit 

Bijzonderheden: Hemelvaartsdag 

Thema:  Zij gingen als vrienden uit elkaar 

Organist  Kees Steketee 

 

Lezingen: 2 Koningen 2: 1 – 15 

 Handelingen 1: 1 - 11 

 Johannes 16: 1 – 7 

 

 

Op deze dag beginnen we, voor 

wie dat wil, met wat je noemt 

dauwtrappen.  

 

Om 7.00 uur verzamelen we bij 

de kerk om een wandeling rond 

Huizinge te maken. 

 

 

Zo tussen 8.15 uur en 8.30 uur gaan we vervolgens een ontbijt 

nuttigen, in de kerk (of bij heel mooi weer buiten). Er wordt ge-

zorgd voor brood, boter, melk, karnemelk en sinaasappelsap.  

Ieder die hieraan wil deelnemen wordt gevraagd iets mee te ne-

men voor op of bij het brood. En dan om 9.30 uur is er een korte 

dienst.  

 

Het zal duidelijk zijn:  

Deelnemers aan dit gebeuren kunnen op drie tijdstippen instap-

pen. Om 7 uur, om 8.30 uur of om 9.30 uur. 
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Toelichting: 

Er zijn merkwaardig veel overeenkomsten tussen de hemelvaart 

van Elia en die van Jezus. Beide mannen hebben betrekkingen: 

Elia met Elisa, Jezus met zijn leerlingen. Elisa noemt Elia ‘va-

der’, Jezus noemt zijn leerlingen ‘vrienden’. En dan is er nog een 

duidelijk verband tussen het verbreken van de ene relatie en het 

aangaan van een nieuwe, namelijk die tussen de achterblijvers 

en de Geest. 

 

Kortom: toch veel om over na te denken en vooral over die koppe-

ling tussen afscheid en de Geest. 

 

 

 

Diaconale collecte: Edukans  

Wat je op school leert is voor altijd. 

Extreme weersomstandigheden vernietigen oogsten en veroorza-

ken voedseltekorten in Afrikaanse landen. Onderwijs biedt kin-

deren een kans op een betere toekomst. Naast de basisvakken  le-

ren zij schooltuinen aan te leggen. Leraren spelen hierin een cru-

ciale rol. Edukans ondersteunt hen in het opleiden van kinderen 

tot klimaatbewuste burgers.  



 8 

Zondag 1 juni 2025 
  

Voorganger: Caroline Lemmens 

Bijzonderheden: delen van Brood en Wijn 

Thema:  Bezin op het begin 

Organist  Kees Steketee 

Bloemen:  Martje Star 

 

 

Toelichting: 

Jezus is van Jeruzalem uitgeweken naar Galilea en aan de oever 

van het meer roept hij zijn eerste vier leerlingen om met hem 

mee te gaan, zonder dat ze elkaar ooit eerder hadden gezien, laat 

staan dat ze elkaar kenden. Wat zagen ze in elkaar? 

Op het eind van het evangelie van Marcus krijgen de vrouwen, 

als ze bij het lege graf komen de opdracht om de leerlingen, ook 

Petrus, die bij de eerste vier volgelingen hoorde, te vertellen dat 

ze uit Jeruzalem terug moeten gaan naar Galilea, want daar zul-

len ze Jezus zien. 

Wat betekent het om na verloop van tijd in een relatie terug te 

gaan naar het begin? 

 

 

 

 

Diaconale collecte:  

Stichting Liliane Fonds 

De meeste kinderen met een handicap wonen in de armste delen 

van de wereld. In veel landen worden deze kinderen niet als vol-

waardig beschouwd. Hierdoor krijgen ze niet genoeg kansen om 

zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen en een zelfstandig be-

staan op te bouwen. Het Liliane  

Fonds betrekt ouders of verzorgers en de lokale gemeenschap bij 

de revalidatie van kinderen met een handicap. Daarnaast stimu-

leert het Fonds samen met lokale partners beleidsveranderingen 

op het gebied van zorg, onderwijs, werk en inkomen.  
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Zondag 8 juni 2025 
  

Voorganger: Barbara de Beaufort 

Bijzonderheden: 1e Pinksterdag 

Organist/cantor:  Kees Steketee 

Bloemen:  Roely van Leeuwen 

M.m.v.: de Johannes de Dopercantorij en 

 Gera van der Hoek 

 

  

  

Toelichting: 

Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. 

Een gebeurtenis die hoe dan ook enorme indruk moet hebben ge-

maakt, want de beschrijving roept een soort zintuiglijke kermis 

op: het gaat onder meer over een geluid als van een windvlaag, 

over mensen met vlammen op hun hoofd en omstanders die in-

eens alles in hun eigen taal kunnen verstaan. Hier gebeurt iets 

unieks, iets heftigs! En iedereen wordt erin meegezogen. 

Behalve de paar mensen die op een afstandje blijven staan, en 

die maar één spottende, nogal zurige opmerking hebben: ‘Ze zul-

len wel dronken zijn’.  

Over die mensen en hun kritische houding gaan we vandaag ver-

der nadenken. Wat is er eigenlijk mis mee? Is het dan zo goed om 

maar achter elk opstootje aan te hollen? 

 

 

Diaconale collecte:  

Stichting De Vrolijkheid 

De Vrolijkheid organiseert creatieve workshops en kunstzinnige 

activiteiten in Nederlandse asielzoekerscentra. Al 25 jaar organi-

seert de stichting elke week 100 van deze workshops in azc’s door 

het hele land, gericht op kinderen en jongeren. Locale teams be-

staande uit kunstenaars, bewoners van het azc of vrijwilligers uit 

de buurt, organiseren creatieve activiteiten als dans, theater, 

muziek en beeldende kunsten voor de bewoners.  
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Pastoraat 
 

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden,  

Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen 

als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een 

gesprek.  

 

: 0595-795059 of 06-48968570  

✉:  barbaradebeaufort@gmail.com  

 

Er wordt niet fysiek gecollecteerd.  

U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de  

Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters). 

 

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:  

NL66 RABO 0373 7461 72 

 
 

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters  

(PG Huizinge) is: NL76 RABO 0342 2596 95,  

 

dat zowel voor het onderhoud van de kerk als voor de vrijwillige 

bijdragen gebruikt wordt.  

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van 

de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden? 
 

 

 

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet. 

 

 

 

mailto:barbaradebeaufort@gmail.com

