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Voor 2025 zijn de volgende series gekozen: 
 

Serie 01 Epifanie 

Serie 02 Geloofsbelijdenis(sen) 

Serie 03 Opgang en opgangspsalmen 

Serie 04 Marcusevangelie 

 Aswoensdag 

 Biddag voor gewas en arbeid 

 Palmpasen 

 Witte Donderdag 

 Goede Vrijdag 

 Stille Zaterdag 

 1e Paasdag 

Serie 05 Geld, goud en zilver 

Serie 06 Vriendschap 

 Hemelvaartsdag 

 1e Pinksterdag 

Serie 07 Abrahamverhalen Trinitatis 

Serie 08 Zomerperiode 

Serie 09 Schuld – verzoening, vergeving 

Serie 10 Brief van Jakobus 

 Reformatiezondag 

Serie 11 Eliaverhalen, Allerzielen 

 Dankdag voor gewas en arbeid 

 Eeuwigheidszondag 

Serie 12 Vrouwelijke voorlopers 

 Kerstavond 

 1e Kerstdag 

  

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt 

boekje over kunnen vinden. 
 

De voorgangers zijn: 
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Toelichting op het themablok:  

Geld, goud en zilver 

 
In eerste instantie denkt u misschien: wat een wonderlijk ‘blokje’ is dit 

nu weer, en dat tussen Pasen en Pinksteren. Maar toch: met geld – al of 

niet virtueel – hebben we allemaal elke dag te maken, en juist aan iets 

van goud of zilver kun je erg gehecht zijn. Wat dacht u bijvoorbeeld van 

onze prachtige zilveren zeventiende-eeuwse avondmaalsbekers, of van 

het gouden horloge dat u misschien wel van uw vader geërfd hebt. 

De verhouding met geld is heel tweeledig. Jezus zegt zijn discipelen geen 

goud en zilver mee te nemen in de buidel, maar van de armen zegt hij 

dat die er altijd zullen zijn, en dat je met geld iets goeds voor ze kunt 

doen – wanneer je maar wilt. Maar als Petrus (in Handelingen 3) een 

verlamde tegenkomt, die hem om een bijdrage vraagt, moet hij beken-

nen: goud en zilver heb ik niet ... maar hij heeft hem wel nog iets anders 

te bieden. 

De meesten van ons weten het wel: het gaat in de bijbel nogal eens over 

geld, en dan in het bijzonder over de moeite om daar op een goede manier 

mee om te gaan. De apostel Paulus weet ons te vertellen dat ‘de geld-

zucht de wortel van alle kwaad is’. En kijk maar om je heen hoe fout het 

– juist door de geldzucht – in onze kapitalistische maatschappij gaat.  

Jezus daagt een rijke jonge man uit alles wat hij bezit te verkopen, de 

opbrengst aan de armen te geven, en dan terug te komen om hem te 

volgen. Nou, daar moest die jonge vent nog eens heel erg goed over na-

denken! Waarop Jezus het voor zijn hoorders nog wat aanscherpt door 

te benadrukken ‘hoe moeilijk het is voor mensen die geld hebben om het 

koninkrijk van God binnen te gaan’. Egbert zal het onder andere hier-

over hebben. 

En toch, Abraham was rijk, en Job was heel erg rijk. Maar geld blijkt 

een nogal onbetrouwbaar, wisselvallig en gevaarlijk goed te zijn. Je komt 

er maar al te gemakkelijk van in de ban. Is er een weg om er goed mee 

om te gaan? We zullen zien. 

 

Andries Visser 
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Zondag 27 april 2025 
 

Voorganger: Andries Visser 

Thema: Dood geld en levend geld 

Organist:  Richard de Vries 

Bloemen:  Roely van Leeuwen 

  

Lezingen: Jesaja 55: 1 – 13 (ged.) en 

 1 Timoteus 6: 7 – 12 en 17 – 19. 

 

Toelichting: 

Hoe moeilijk is het over geld na te denken en het er met elkaar 

over te hebben zonder moralistisch te worden. Mensen hebben het 

nogal eens over ‘het slijk der aarde’, maar ondertussen permitte-

ren ze zich allerlei luxes en nemen ze het er goed van. Bij deze 

laatste zin voelt u meteen aan hoe moeilijk het is niet moralistisch 

en belerend te worden als het om geld gaat.  

Dat laatste blijkt Jezus wonderwel te lukken. Hij leert ons aan de 

ene kant dat je ‘niet God kunt dienen én de Mammon’, maar spoort 

ons aan de andere kant aan om op een ‘getrouwe’ manier gebruik 

te maken van ‘de onrechtvaardige Mammon’.  

De apostel Paulus heeft daar denk ik in een heel wezenlijke zin 

iets van begrepen, en hij houdt dat zijn eigen leerling Timoteus op 

een subtiele manier voor. 

 

Diaconale collecte: De Ontbijtfiets van het Leger des Heils 
In Groningen heeft het Leger des Heils de Ontbijtfiets bedacht waarmee 

medewerkers en vrijwilligers wekelijks in alle vroegte langs daklozen in 

de stad gaan. De medewerkers maken eerst het ontbijt in het Leger des 

Heils-pand in de Oosterparkwijk, daarna laden ze brood, koffie en thee 

in de witte bakfiets en gaan met elkaar op pad. Ze drinken samen koffie 

met de daklozen en maken een praatje. 

De hoop is dat mensen die gebruik maken van het ontbijt, uiteindelijk 

de weg vinden naar de dagopvang van het Leger des Heils. Daar kan dan 

worden gekeken of de dakloze een hulptraject nodig heeft  
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Zondag 4 mei 2025 
 

Voorganger: Egbert Smit 

Bijzonderheden: Delen van Brood en Wijn 

Organist:  Kees Steketee 

Bloemen:  Martje Star 

 

Lezingen: Deuteronomium 17: 14 – 17, 

 1 Koningen 10: 14 – 15, 21 – 26 en 

 11: 1 – 3, 

 Marcus 10: 17 - 27 

  

Toelichting: 
Mensen met macht verzamelen graag rijkdom. Begrijpelijk, want geld 

geeft zelf macht en kan je redden in geval van nood. In de lezing uit 

Deuteronomium wordt de macht van de koning begrensd door grenzen 

te stellen aan zijn rijkdom. In het boek Koningen lezen wij hoe koning 

Salomo zich niets aantrekt van deze grenzen. Dit roept bij de schrijver 

een gemengde reactie op – als ik goed lees - : enerzijds bewondering, 

anderzijds ergernis en afkeuring. 

In de lezing uit Marcus ontmoet Jezus een rijk man die ondanks, of juist 

door zijn rijkdom ongelukkig is. Jezus begrijpt zijn verdriet, krijgt sym-

pathie met deze man en wijst hem een weg uit zijn ellende. Maar het 

lukt hem niet de raad van Jezus op te volgen. “Waarom noem jij mij 

goed?” vraagt Jezus aan het begin van het gesprek. “Alleen God is goed.” 

En inderdaad: Jezus is dus niet goed genoeg voor deze mens! 

 

Diaconale collecte:  

Kerk in Actie – Vluchtelingen uit Soedan 
In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn 

omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar internationale 

netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buur-

landen Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen 

waarmee ze in hun onderhoud kunnen voorzien en schoon drinkwater. 

Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en trauma-

hulp krijgen. 
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Zondag 11 mei 2025 
  

Voorganger: Barbara de Beaufort 

Organist  Kees Steketee 

Bloemen:  Roely van Leeuwen 

 

Lezingen: Nog niet bekend 

  

Toelichting: 

Een van de verhalen die je het eerst te binnen schieten als je 

denkt aan ‘geld, goud en zilver in de bijbel’, is waarschijnlijk het 

verhaal van het Gouden Kalf. Je ziet het meteen voor je: een 

groot, blinkend beeld op een sokkel, middenin de woestijn, met 

wild dansende mensen eromheen. En God die dat, zacht gezegd, 

geen goed idee vindt.  

Maar hoe ging het verhaal ook weer precies. En hoe vanzelfspre-

kend is de uitleg die wij er vroeger bij kregen?  

Waarom zijn God en later ook Mozes zo kwaad, en hoe terecht is 

dat? Wat is de rol van Mozes’ broer Aäron in het geheel? En wat 

zou de betekenis kunnen zijn van dat goud? 

Het is een avontuur om overbekende verhalen met nieuwe ogen 

te lezen, met ogen van nu en vragen van  nu. 

 

Diaconale collecte:  

Hulp Oekraïne via Stichting De Leeuw Kyiv 
Samen met enkele andere stichtingen is de Leeuw Kyiv een project ge-

start om zoveel mogelijk anti-drone netten naar Oekraïne te transpor-

teren. 

Deze anti-drone netten zijn afgeschreven grote visnetten die belange-

loos ter beschikking worden gesteld door visserijorganisaties waarmee 

wordt samengewerkt. 

De netten voorkomen explosies doordat drones en granaten erin ver-

strikt raken. De vraag naar de netten is zo groot dat ze meteen na het 

lossen op het distributiepunt worden overgeladen in kleinere vrachtwa-

gens en naar het front worden vervoerd om soldaten en legerposities te 

beschermen.  
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Pastoraat 
 

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden,  

Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen 

als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een 

gesprek.  

 

: 0595-795059 of 06-48968570  

✉:  barbaradebeaufort@gmail.com  

 

Er wordt niet fysiek gecollecteerd.  

U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de  

Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters). 

 

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:  

NL66 RABO 0373 7461 72 

 
 

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters  

(PG Huizinge) is: NL76 RABO 0342 2596 95,  

 

dat zowel voor het onderhoud van de kerk als voor de vrijwillige 

bijdragen gebruikt wordt.  

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van 

de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden? 
 

 

 

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet. 

 

 

 

mailto:barbaradebeaufort@gmail.com

