hannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge

themablok:

Richteren

1 september t/m 22 september



Voor 2024 zijn de volgende series gekozen:

Serie 01  Korintiérs
Serie 02 Verwachting
Serie 03 Lucas
Aswoensdag
Biddag voor gewas en arbeid
Palmpasen
Paascyclus
1¢ Paasdag
Serie 04 Apocriefen
Serie 05  Afscheid
Hemelvaartsdag
1¢ Pinksterdag
Serie 06 Poétische teksten
Serie 07 Vakantie ~ vrije tijd
Serie 08 Zomerperiode
Serie 09 Richteren
Serie 10  Vluchten - vluchteling
Reformatiezondag
Serie1l  Psalmen
Dankdag voor Gewas en Arbeid
Eeuwigheidszondag
Serie12  Jesaja
Kerstavond
1¢ Kerstdag
Laatste zondag van het jaar

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over
kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

01-09 Andries Visser
08 - 09 Barbara de Beaufort
15-09 Nelleke Boonstra

22-09 Just van Es



Toelichting op het themablok Richteren — Rechters.

Na de dood van Jozua, Mozes’ opvolger, gaat het met het volk Is-
raélin bepaalde opzichten van kwaad tot erger, zo vertelt het ver-
haal. Ze zijn het land Kanain binnengetrokken. Soms weten ze
zich een - vaak nogal klein gebied - toe te eigenen. Meestal ves-
tigen ze zich - als al of niet goede buren - naast de mensen die er
al wonen. Een leider is er niet, en het volk neemt maar al te ge-
makkelijk de gebruiken van de autochtone volken over. Ze ‘ne-
men zich dochters van die andere volken tot vrouw en geven hun
eigen dochters aan hun zonen’, zo staat er (in 3, 6), en ja, dan is
de verering van de goden van die volken niet ver weg.

Een telkens terugkerend refrein is dan ook: ‘De Israélieten deden
wat kwaad was in de ogen van de Heer. De Heer gaf hen over in
de macht van plunderaars, en van vijanden rondom. Dan roepen
zij in hun nood tot de Heer, en geven toe dat er van alles misge-
gaan is. Hij verwekt voor hen een ‘richter’, die weer enige orde op
zaken weet te stellen. Vervolgens hebben ze twintig, dertig, veer-
tig jaar rust.” En dan begint dit lied weer van voren af aan.
Misschien vraag je je af: ‘Is het allemaal echt zo gegaan? Een ding
is zeker, het gaat hier om wat wel genoemd wordt ‘profetische
geschiedschrijving’, om verhalen die je allereerst vanwege hun al-
gemeen menselijke strekking moet verstaan. Gaan die verhalen
dan misschien ook over ons? We zullen zien.



Zondag 1 september 2024

Voorganger: Andries Visser

Bijzonderheden: Dienst van Woord en Tafel

Organist: Kees Steketee

Bloemen: Martje Star

Lezingen: Enkele lezingen uit Richteren 10 en 11
Toelichting:

De Amorieten en de Filistijnen ‘verdrukten en vertrapten’ (een andere ver-
taling zegt ‘zij braken en kraakten’) de Israélieten. Deze roepen tot God en
die laat hen weten dat hij er geen trek meer in heeft hen uit de ellende te
redden. Laat de goden van de volken die jullie zo nodig dienen moesten je
maar uit de nood helpen, zegt hij. Uiteindelijk ‘krimpt zijn ziel ineen’ en
zorgt hij toch weer voor een richter: Jefta.

Van Jefta weten velen dat hij vanwege een belofte bereid was zijn enige
dochter te offeren. Een heel aantal schrijvers, waaronder onze eigen Joost
van den Vondel heeft daar tragedies over ontworpen. Daar gaan wij het deze
ochtend niet over hebben. Wij zullen ons bezighouden met Jefta zelf, zoals
hij direct al aan het begin van het verhaal wordt getekend. Kan hij een spie-
gel voor ons zijn?

Diaconale collecte:

Kerk in Actie — Droogtebestendige zaden in Kenia

De Anglicaanse kerk, partnerorganisatie van Kerk in Actie, heeft samen met
lokale overheden onderzocht welke zaden het meest geschikt zijn voor
duurzame landbouw in deze regio die geteisterd wordt door droogte.
Inmiddels worden deze zaden uitgedeeld aan de bevolking en boeren krijgen
een training over landbouwkundige technieken om hun oogst te vergroten.



Zondag 8 september 2024

Voorganger: Barbara de Beaufort
Organist/cantor: Kees Steketee

Bloemen: Roely van Leeuwen

M.m.v.: de Johannes de Dopercantorij
Lezingen: Rechters 6

Toelichting:

Een van de meer bekende figuren uit het boek Richteren, of Rechters, zoals
het nu heet, is Gideon. Er is veel over hem te zeggen, maar op deze zondag
ligt het accent op zijn verlangen naar een teken. Een teken van God, dat God
aan zijn kant zal staan in Gideons strijd tegen de Midjanieten.

Hoe zit dat eigenlijk, met het verlangen naar een teken. Met betekenis geven
aan wat ons overkomt. Is dat een vreemd trekje van de mensen uit de bijbel,
een kwestie van magisch denken, of doen we dat nog steeds? En hoe zeker
kun je dan zijn van de betekenis die je hebt gevonden? Of hebben die ‘tekens’
een andere functie?

Diaconale collecte:

Amnesty International

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politicke gevan-
genen. Het werkterrein is in de afgelopen 50 jaar enorm uitgebreid: van de
afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van menings-
uiting en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strij-
den tegen politiek geweld en vervolging.



Zondag 15 september 2024

Voorganger: Nelleke Boonstra
Thema: Kom in beweging
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star
Lezingen: uit Richteren 4 en 5
Toelichting:

Debora, de profetes. De vuurvrouw met de fakkel. In de roerige tijden van
het boek Richteren brengt Debora Barak, de legerleider, in beweging. Er
staan twee verhalen vlak na elkaar over hetzelfde gebeuren in Richteren. Het
eerste in verteltrant (Richteren 4), het tweede is een lied (Richteren 5). We
lezen een gedeelte uit het lied, dat is een van de oudste liederen uit de ge-
schriften van de Bijbel, later opgetekend in de verhalen van de Richters. Het
is geschreven in mooie beeldtaal. Wat leren wij van dit lied, te midden van
al het geweld? Wat vertelt Debora ons?

Ga voorop, Debora, vuur ons aan en zing een lied!

Diaconale collecte:

Kerk in Actie — Seksueel misbruik van jongeren in Colombia

Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers in Colombia kinderen
die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld, psychische en juridische
hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een op-
vanghuis. Om nieuw misbruik te voorkomen, geven medewerkers kinderen
en opvoeders voorlichting via scholen.



Zondag 22 september 2024

Voorganger: Just van Es
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Roely van Leeuwen
Lezing: Richteren 18:13 - 32
Toelichting:

Gideon heeft zijn taak als Richter volbracht. Ze willen hem koning maken,
maar dat weigert hij. Want, zegt hij vroom, alleen God is koning. Maar toch
wringt er iets in zijn gedrag dat niet klopt met wat hij zegt. Waarom heeft
hij bij voorbeeld zijn zoon Abimelech genoemd? Dat betekent: mijn vader is
koning? Hij blijkt een keerzijde te hebben. Want bijbelverhalen gaan niet
over heiligen, maar over mensen. Daarom helpen ze ons om over onszelf na
te denken.

Diaconale collecte:

Stichting Beesupport

De Stichting Beesupport ondersteunt al meer dan 20 jaar opleidingen in
Afrikaanse landen om bewoners de kans te geven hun inkomen aan te vul-
len met opbrengsten uit de bijenteelt. Beesupport werkt daar samen met
kleinschalige voedselproducenten en codperaties aan een natuurvriende-
lijke bijenteelt.



Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden,
Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat
voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

=: 0595-795059 of 06-48968570
=: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de
Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:

NL66 RABO 0373 7461 72

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:

NL76 RABO 0342 2596 95,

dat zowel voor het onderhoud van de kerk als voor de vrijwillige bijdragen ge-
bruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk
of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.



mailto:barbaradebeaufort@gmail.com

