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Voor 2024 zijn de volgende series gekozen: 
 

Serie 01 Korintiërs 
Serie 02 Verwachting 
Serie 03 Lucas 
 Aswoensdag 
 Biddag voor gewas en arbeid 
 Palmpasen 
 Paascyclus 
 1e Paasdag 
Serie 04 Apocriefen 
Serie 05 Afscheid 
 Hemelvaartsdag 
 1e Pinksterdag 
Serie 06 Poëtische teksten 
Serie 07 Vakantie – vrije tijd 
Serie 08 Zomerperiode 
Serie 09 Richteren 
Serie 10 Vluchten - vluchteling 
 Reformatiezondag 
Serie 11 Psalmen 
 Dankdag voor Gewas en Arbeid 
 Eeuwigheidszondag 
Serie 12 Jesaja 
 Kerstavond 
 1e Kerstdag 
 Laatste zondag van het jaar 
  
 
 
Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over 
kunnen vinden. 
 

De voorgangers zijn: 
Egbert Smit 
Barbara de Beaufort 
Klaas Pieterman 
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Inleiding 
 
Een kort blok, dat blok ‘verwachting’. Slechts 3 
zondagen besteden wij aandacht aan dit 
thema. Raar eigenlijk, want heel ons leven – en 
dus ook heel de Bijbel – is ervan doortrokken. 
De Bijbel is een mensenboek en mensen zijn so-
ciale wezens: ze hebben elkaar nodig dus heb-
ben zij verwachtingen van elkaar. Verwachtin-
gen die soms uitkomen, maar vaak ook niet. En 
hetzelfde geldt voor de relatie tussen God en 
mens. Er zijn mensen die beweren dat God 
zichzelf genoeg is en ons mensen niet nodig 
heeft. Maar daar lijkt het niet op als je denkt 
aan al die Bijbelverhalen waarin God zijn ver-
bond met zijn volk probeert te redden. 
 
Ik denk dat wij met het thema ‘verwachting’, 
zo nauw verwant aan hoop en verlangen, wel 
een heel jaar bezig konden zijn. Maar we doen 
het in 3 keer. Wat zal het worden?  
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Zondag 28 januari 2024 
 

Voorganger: Egbert Smit 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Frank Colstee 
Afkondiger:  Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
 
Lezingen: Genesis 1: 26-27 en 6: 5-8 
 Lucas 18: 1-8 
 
Toelichting:  
In de eerste lezing uit het Oude Testament wordt gesteld dat wij door God 
naar zijn beeld geschapen zijn.  Uit de tweede lezing – de proloog op het 
zondvloedverhaal – blijkt dat de mens niet voldeed aan de verwachting die 
God van zijn schepsel had. Natuurlijk roept dit de vraag op: “Beantwoorden 
wij nu dan wel aan die verwachting?” 
In de parabel die Jezus ons vertelt – over een vrouw die recht zoekt bij een 
rechter – gaat het ook over een verwachting die niet uitkomt: de rechter ne-
geert haar. Maar de vrouw laat het er niet bij zitten en vindt uiteindelijk 
gehoor. 
Lijkt God op die vrouw? En op wie lijken wij? 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Stichting de Vrolijkheid  
De Stichting ter bevordering van Vrolijkheid werkt elke week op 26 ver-
schillende Nederlandse asielzoekerscentra met kinderen, jongeren en fami-
lies. Lokale teams bestaande uit kunstenaars, bewoners van het azc of vrij-
willigers uit de buurt, organiseren creatieve activiteiten als dans, theater, 
muziek en beeldende kunsten voor de bewoners..  
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Zondag 4 februari 2024 
  

Voorganger: Barbara de Beaufort 
Bijzonderheden: Delen van Brood en Wijn en afscheid van  
 ouderling-scriba Roely van Leeuwen en  
 kerkrentmeester Hilda Smid en bevestiging van 

Jan Meems als ouderling-scriba 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema 
Afkondiger:  Betty van der Molen 
Bloemen:  Martje Star 
 
 
Toelichting: 
In deze tweede dienst van de korte serie ‘Verwachting’ leggen we een link 
tussen letterlijk ‘in verwachting zijn’ en de verwachtingen die we van el-
kaar vormen. Wat doet het met een kind, met een mens, als er vanaf zijn of 
haar begin zulke hoge verwachtingen gekoesterd worden, zoals bij Johan-
nes de Doper en bij Jezus het geval was? Zij waren al voor hun conceptie 
bestempeld als ‘bijzonder’ en dat bleef zo. Wat moesten zij waarmaken en 
welke prijs betaalden ze daarvoor? En in hoeverre belasten wij elkaar ook 
nu nog met te hoge verwachtingen? Is er ook een andere manier van ver-
wachten denkbaar?    
 
 
 
Diaconale collecte: Werelddiaconaat – Bangladesh 
Bangladesh kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen 
valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van 
landbouwgrond.  
Kerk in Actie leert boerengezinnen om gewassen op een bamboe geraamte 
boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. 
Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacua-
tieplannen voorbereid te zijn op rampen.  
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Zondag 11 februari 2024 
 

Voorganger: Klaas Pieterman 
Bijzonderheden: Grunneger dainst 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Jan Meems 
Afkondiger:  Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
 
Lezingen : Niet bekend 
 
Toelichting: 
Psalm 62 is een lied van stilheid en vertrouwen: 'Mijn ziel keert zich stil tot 
God.' 
Verder op in het lied zingt de psalmdichter: 'Want van Hem is mijn ver-
wachting.' 
En later zingt hij: 'Vertrouw op Hem.' 
In stilheid en vertrouwen bloeit de verwachting op. 
Als een toegift geeft de psalmist nog aan waar je niet op moet vertrouwen. 
Ik citeer uit de Nieuwe Vertaling van het NBG 1951. Wij lezen de psalm in 
het Gronings en vergelijken die vertaling met de tekst van de NBV 2021. 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte:  
Kerk in Actie – Opvang vluchtelingen in Griekenland 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een 
groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlogen of reli-
gieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze 
mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier 
wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie on-
dersteunt organisaties die hen opvangen, helpen met kleding, voedsel, zorg, 
onderwijs en waar mogelijk een betere plek.  
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Pastoraat 
 
Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden,  
Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat 
voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.  
 
: 0595-795059 of 06-48968570  

✉:  barbaradebeaufort@gmail.com  
 

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de  
Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters). 

 

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:  

NL66 RABO 0373 7461 72 
 
 

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is: 

NL76 RABO 0342 2596 95,  
 
dat zowel voor het onderhoud van de kerk als voor de vrijwillige bijdragen ge-
bruikt wordt.  
Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk 
of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden? 
 

 
 

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet. 
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