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Voor 2024 zijn de volgende series gekozen: 
 

Serie 01 Korintiërs 
Serie 02 Verwachting 
Serie 03 Lucas 
 Aswoensdag 
 Biddag voor gewas en arbeid 
 Palmpasen 
 Paascyclus 
 1e Paasdag 
Serie 04 Apocriefen 
Serie 05 Afscheid 
 Hemelvaartsdag 
 1e Pinksterdag 
Serie 06 Poëtische teksten 
Serie 07 Vakantie – vrije tijd 
Serie 08 Zomerperiode 
Serie 09 Richteren 
Serie 10 Vluchten - vluchteling 
 Reformatiezondag 
Serie 11 Psalmen 
 Dankdag voor Gewas en Arbeid 
 Eeuwigheidszondag 
Serie 12 Jesaja 
 Kerstavond 
 1e Kerstdag 
 Laatste zondag van het jaar 
  
 
 
Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over 
kunnen vinden. 
 

De voorgangers zijn: 
Andries Visser 
Caroline Lemmens 
Just van Es 
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Inleiding 
 
In de komende drie weken staat de eerste brief van 

Paulus aan de Korintiërs centraal. De brief wordt al-

gemeen gedateerd zo rond het jaar 53, dus zo’n twin-

tig jaar na de dood van Jezus, en behoort daarmee tot 

de oudste geschriften van het Nieuwe Testament. 

Deze brief is echter beslist niet de eerste die Paulus 

aan de Korintiërs schreef. Zelf noemt hij een nog eer-

dere brief, en er blijkt ook een brief van (mensen uit) 

de gemeente aan hem te bestaan, waarin ze hem een 

aantal problemen hebben voorgelegd, die op dat mo-

ment in de gemeente speelden. 

Dat er al een behoorlijke traditie van overleveringen 

van (woorden van) Jezus bestond blijkt uit verschil-

lende teksten (zie bijvoorbeeld 7: 10-11; 11: 23-25 en 

15:3-5). Het is duidelijk dat Paulus ook in deze brief 

ernaar op zoek blijft om, te midden van allerlei wind 

van leer en een verscheidenheid aan stromingen (die 

natuurlijk van alle tijden is), een weg van navolging 

van Jezus te zoeken. Vandaar ook een zo centraal 

hoofdstuk als 1 Korintiërs 13: de weg, liever gezegd, 

de heerbaan van de liefde, als uitgangspunt van het 

persoonlijke en gemeentelijke leven.  
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Zondag 7 januari 2024 
 

Voorganger: Andries Visser 
Bijzonderheden: Delen van Brood en Wijn 
Thema: Opstanding 
Organist:  Jan Smid 
Ouderling van dienst: Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Gerrie Kapper 
Bloemen:  Martje Star 
 
Lezingen: 1 Korintiërs 15: 1-6, 20-24, 35-38, 42-45, 51-54. 
 
Toelichting:  
Tegen het eind van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs denkt hij na 
over wat komt: de opstanding van de doden – en de toekomstige verschij-
ning (epifanie!) van Jezus. Hij gelooft, en dat op grond van de Schriften (lees: 
het Oude Testament), dat het met deze wereld uiteindelijk zal uitlopen op 
het koningschap van God zelf.  
De opstanding van de doden blijkt een voor Paulus alles overstijgende ver-
wachting. ‘Zie, ik deel jullie een geheimenis mee ...’ Wacht, laat ik het in het 
Engels citeren: 

‘Behold I tell you a mystery: 
we shall not all sleep; 
but we shall all be changed, 
in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet.  
The trumpet shall sound, 
and the dead shall be raised, 
be raised incorruptible, 
and we shall be changed. 
For this corruptible must put on incorruption,  
and this mortal must put on immortality.’ 

We horen het in de Messiah (van Handel), en we worden geraakt. Maar ge-
citeerd in het Nederlands hebben we zo onze bedenkingen. Waarom wor-
den we door die aria geraakt? Zou het niet zijn omdat we voor even dat do-
delijke rationalisme en materialisme van ons achterwege laten ... en luiste-
ren, luisteren met gevoel en fantasie ... en met de hartstocht van vertrouwen? 
Onder andere over deze verwachting, over dit geheim, waarover Paulus hier 
spreekt, willen we op deze eerste zondag van het jaar nadenken.    
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Diaconale collecte: Stichting Warchild. 
Warchild zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden kinderen 
in oorlog. Ze worden geholpen met het verwerken van hun ingrijpende er-
varingen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbou-
wen van zelfvertrouwen. Warchild zorgt ervoor dat ze leren lezen, schrij-
ven, rekenen of een vak leren. 
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Zondag 14 januari 2024 
 

Voorganger: Caroline Lemmens 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema 
Afkondiger:  Roely van Leeuwen 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Lezingen: Eerste brief aan de Korinthiers 1: 1 – 9. 
 

Toelichting: 
In de eerste weken na kerstmis beleven we, kerkelijk gezien, de Epifanie. 
Het woord betekent verschijnen. Meestal gebruiken we het woord voor 
een godheid, die zich manifesteert aan de gelovigen. In ons geval gaat het er 
dan om hoe Jezus zich laat zien, of gezien wordt door zijn omgeving, als de 
Zoon van God. 
Dit zijn heel grote woorden, maar die passen wel bij de brief aan de Korin-
tiërs, die deze weken centraal staat. 
Paulus, hoewel zeker geen god, ervaart zich als een geroepene door God. 
Hoe hij als Paulus aan het licht kwam nadat de opgestane Jezus aan hem 
verscheen op de weg naar Damascus, kunnen we zeker een Epifanie noe-
men. Paulus voorziet de wederkomst van Jezus Christus, en die verschij-
ning zal een Epifanie in optima forma worden.  
Paulus staat te popelen vanwege die aankomende verschijning van Jezus 
Christus. Hij houdt niet op al zijn dierbaren te manen om hun heiligheid 
toch bewaken, anders gaat het op de valreep nog mis. 
Heel spannende woorden allemaal, vooral omdat er al bijna twee duizend 
jaar wel wordt gewacht, maar die urgentie er inmiddels toch een beetje van 
af is. Misschien moeten we concluderen dat dit deel van de leer van Paulus 
achterhaald is. 
 
Diaconale collecte: Stichting Sheltersuit 
Stichting Sheltersuit kan geen einde maken aan de dakloosheid van miljoe-
nen mensen wereldwijd, maar biedt bescherming aan mensen die buiten 
moeten slapen door het uitdelen van sheltersuits: jassen die water- en 
winddicht zijn, gemakkelijk omgevormd kunnen worden tot een slaapzak, 
voorzien van een grote capuchon, sjaal en grote zakken. De sheltersuits 
worden gemaakt van gerecyclede restmaterialen en geproduceerd door 
voormalige vluchtelingen en daklozen die daarmee een kans krijgen om de 
armoede te overwinnen. 
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Zondag 21 januari 2024 
 

Voorganger: Just van Es 
 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Hilda Smid 
Afkondiger:  Frank Colstee 
Bloemen:  Martje Star 
 
 
 
 
Toelichting: 
Wat we van Paulus hebben zijn geen theologische verhandelingen ont-
staan in de rust van een studeerkamer; het zijn brieven, vaak geschreven 
tijden een van zijn vele reizen, over actuele verwikkelingen in die eerste 
christelijke bewegingen.  Er was heel wat gaande in die eerste tijd meteen 
al. Vaak in een nogal conflictueuze sfeer. En Paulus wierp zich daar languit 
in.  En juist mede uit die heftige interacties kwam wat we later zijn “theo-
logie”zijn gaan noemen voort.  We proberen dat te blijven bedenken als we 
in zijn eerste brief aan de Korinthiers lezen. Want al dat “geruzie” blijkt 
ook de bron van inzicht in waar het in het geloof om gaat.  En Paulus heeft 
dat aan zichzelf ervaren. 
 
 
 
Diaconale collecte: Stichting Lilianefonds 
De meeste kinderen met een handicap wonen in de armste delen van de 
wereld. In veel landen worden deze kinderen niet als volwaardig be-
schouwd. Hierdoor krijgen ze niet genoeg kansen om zich te ontwikkelen, 
onderwijs te volgen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Het Lilia-
nefonds betrekt ouders of verzorgers en de lokale gemeenschap bij de reva-
lidatie van kinderen met een handicap. Daarnaast stimuleert het fonds sa-
men met lokale partners beleidsveranderingen op het gebied van zorg, on-
derwijs, werk en inkomen. 
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Pastoraat 
 
Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden,  
Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat 
voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.  
 
: 0595-795059 of 06-48968570  

✉:  barbaradebeaufort@gmail.com  
 

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de  
Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters). 

 

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:  

NL66 RABO 0373 7461 72 
 
 

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is: 

NL76 RABO 0342 2596 95,  
 
dat zowel voor het onderhoud van de kerk als voor de vrijwillige bijdragen ge-
bruikt wordt.  
Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk 
of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden? 
 

 
 

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet. 
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